In de zorg is het verleidelijk te zwijgen over religie. De wet biedt echter gezonde ruimte
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Ook in andere vormen dan pleegzorg is er spanning over de religieuze achtergrond, ziet
Gerhard ter Maat.

Gerhard ter Maat ¢ auteur van Mijn zus mag er zijn! Over God, de verstandelijk beperkte
mens en de samenleving (2020)
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Het Nederlands Dagblad heeft aandacht gegeven aan de spanningen die kunnen ontstaan
wanneer pleegkinderen een andere religie hebben dan pleegouders (ND, 13 juni). Als curator
van een zus met een verstandelijke beperking kom ik iets vergelijkbaars tegen. Mijn zus
functioneert op het niveau van een kind van nul tot vier jaar, heeft een christelijke opvoeding
gehad, woont in een huis van een zorgorganisatie met een christelijke levensvisie.

Toen zij ruim veertig jaar geleden in een huis van deze organisatie kwam wonen, stond alles
vast: de bewoners kwamen uit christelijke gezinnen, de leiding had een christelijke
levensovertuiging; als het maar enigszins kon, ging de volledige bewonersgroep op
zondagmorgen naar de plaatselijke kerk of naar wat men toen noemde een ‘aangepaste’
kerkdienst. Als groep ging men naar het zwembad of naar een gezellige middag van de
carnavalsvereniging. Of de bewoners het leuk vonden of niet ...

Gelukkig is de zorg veranderd en veel meer gericht op het individu.

Anders dan toen is dat zowel bewoners als leiding een bont gezelschap vormen van niet-
gelovigen, moslims, christenen, niet weten wat en of je wel gelooft. Het is een
verscheidenheid van levensvisies, samenwonend in een en hetzelfde huis.
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Voor de leiding is het in deze situatie verleidelijk om op allerlei terreinen - eten, slapen,
dagbesteding, hobby’s - volop individueel aandacht te geven aan de bewoners, maar te
zwijgen op het terrein van religie. Er kan immers een spanningsveld bestaan tussen de
religieuze achtergrond van de betreffende leiding en die van een bewoner. Toen mijn zus
wilde praten over een sterfgeval op de groep, was een reactie: ‘Er is nog zoveel moois!’
Daarmee werd niet ingegaan op wat zij aan de orde stelde en werd de religieuze component
in de begeleiding vermeden.

Een ander gevaar is om als begeleider je eigen antwoord te geven bij godsdienstige vragen
van een bewoner. Na een sterfgeval in de familie werd tegen mijn zus goedbedoeld het
inhoudsloze ‘Kijk, hij is een sterretje!’ gezegd. Met deze reactie kon zij helemaal niets.

Daarom ben ik blij met wat de wetgever heeft bepaald: ‘Bij zijn taakvervulling moet de
curator de godsdienstige gezindheid, de levensovertuiging en culturele achtergrond van de
betrokkene tot richtsnoer nemen.’ Dit geeft mij als curator handvatten om het gesprek aan te
gaan met de organisatie en met medewerkers op de werkvloer.

bij de hand

De levensovertuiging van de mens met een beperking staat in de begeleiding centraal, hoe
gemotiveerd de leiding ook kan optreden vanuit een eigen, een andere inspiratiebron.

Wat mijn zus rust gaf na een overlijden op de groep, is de reactie van iemand uit de kring van
mensen om haar heen. Mijn zus merkte in gebroken Nederlands op: ‘Doodgaan is gevaarlijk!’
‘Nee’, was de reactie, ‘als je doodgaat, komt Jezus, neemt jou bij de hand en zegt tegen jou:
Ga maar met mij mee!’ Dat antwoord gaf haar rust, want dit sloot aan bij haar
geloofsopvoeding.

In de zorg voor een mens met een beperking staat deze mens in het centrum, inclusief zijn
religieuze achtergrond. In dit uitgangspunt herken ik het optreden van onze Heer, die juist de
kwetsbare mens centraal stelt.



